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Wie of Wat zijn de Zeven Geesten van God
Dit is een aanvulling op mijn boek over Openbaring, die niet in het boek zelf gepubliceerd zal
worden.

In Openbaring zijn er vier vermeldingen van de zeven Geesten van God. De hoofdletters zijn
latere toevoegingen, omdat die in het oorspronkelijke Grieks niet bestonden.

1:4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem
Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn,

3:1 En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Gees-
ten van God heeft en de zeven sterren1: Ik ken uw werken, en weet dat u de naam
hebt dat u leeft, maar u bent dood.

4:5 En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden
zeven vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van
God.

5:6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van
de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. Dat
zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.

Samengevat zijn de zeven Geesten, zeven fakkels die voor de troon van God staan en de ze-
ven ogen van God, waarmee hij alles ziet.
Die zeven ogen verwijst naar Zacharia 3:9 en 4:10.

Zacharia 3:8 Luister toch, hogepriester Jozua,
u en uw vrienden die vóór u zitten
– zij zijn immers een wonderteken –
want zie, Ik ga Mijn Knecht, de spruit, doen komen2.
9 Want zie, wat betreft de steen die Ik voor Jozua neergelegd heb,
op die ene steen zullen zeven ogen zijn.
Zie, Ik zal er Zijn gravering in aanbrengen,
spreekt de HEERE van de legermachten.
Ik zal de ongerechtigheid van dit land
op één dag wegnemen.

Hier zitten zeven ogen op een steen! In hoofdstuk 4 wordt weer over een/die steen gesproken
en wordt het een sluitsteen genoemd. Zerubbabel was degene onder wie de tempel in Jeruza-
lem herbouwd werd. Een sluitsteen is de bovenste steen die alle stenen van een poort op zijn
plek houdt.

1 Dat zijn de engelen van de zeven gemeenten, die zelf zeven kandelaren zijn volgens 1:20
2 Jes. 4:2; 11:1; Jer. 23:5; 33:15; Zach. 6:12
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Zacharia 4:6 Daarop antwoordde Hij en zei tegen mij: Dit is het woord van de HEERE
tot Zerubbabel:
Niet door kracht en niet door geweld,
maar door Mijn Geest,
zegt de HEERE van de legermachten.
7 Wie bent u, grote berg?
Voor de ogen van Zerubbabel zult u een vlakte worden.
Hij zal de sluitsteen aandragen
onder luid geroep: Genade, genade zij hem!

De sluitsteen is de steen die de bouwlieden (dat zijn de religieuze leiders) afkeurden maar God
uitgekozen had, zoals in Psalm 118:22 staat. Dat is Jezus Messias. Net zoals het Lam Jezus
Messias is.

8 Het woord van de HEERE kwam tot mij:
9 De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest,
zijn handen zullen het ook voltooien.
Dan zult u weten
dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft.
10 Want wie veracht de dag van de kleine dingen,
terwijl die zeven blij zijn
als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubbabel?
Die zeven zijn de ogen van de HEERE,
die over heel de aarde trekken.

Nu staat er van de zeven ogen EXACT de beschrijving die Openbaring 5:6 ook gebruikt: die
over de hele aarde trekken/uitgezonden zijn. Eerder in het hoofdstuk in vers 2 staat wat er
(ook nog) met die zeven bedoeld wordt:

Zacharia 4:2 Hij zei tegen mij: Wat ziet u? Daarop zei ik: Ik zie, en zie, een kandelaar,
geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop zeven
bijbehorende lampen met telkens zeven (zeven en zeven) toevoerbuisjes aan de
lampen, die daarboven zitten,

De ogen zijn de zeven lampen bovenop de menora, de Joodse kandelaar met zeven armen. Ei-
genlijk net zoals in Openbaring 4:5 gezegd werd, dat het fakkels waren.

Samenvattend kunnen we dus zeggen dat de zeven Geesten, zeven lampen en zeven ogen
zijn, die voor Gods troon staan en op het Lam zitten. Het is een beeld dat bedoeld aan te ge-
ven dat God alles ziet en er geen ding verborgen is voor Hem.
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Maar Jesaja 11:2 spreekt ook over zeven geesten.

Jesaja 11:1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï,
en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.
2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten:
de Geest van wijsheid en inzicht,
de Geest van raad en sterkte,
de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.

Dat Twijgje is een beeld van de Messias Jezus, die het begin zal zijn van een totaal nieuwe loot
op de afgehakte stam van Juda. Dat is een beeld van het Christendom dat opgekomen is uit Is-
raël in de tijd dat Juda ophield te bestaan.

Op deze nieuwe loot, Messias Jezus rusten de zeven geesten, net zoals dat in Openbaring en
Zacharia ook beschreven staat.
De Geest van de Here kan gezien worden als de middelste arm en vlam op de menora. De an-
dere zes zijn de zes andere armen/lichten.

De bijbel is vol beeldspraak en door Schrift met Schrift te vergelijken kan je de betekenis ervan
achterhalen.
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